
 
 

Wandelgroep 'de derde leeftijd'is in 1975 gestart door 

Mevr. Weenen, echtgenote van Rector Weenen van het 

Hertog Jan College, en Nel Cornelissen. 
 
1 Steffie Hattink (lerares Maria Goretti Mavo); 
2 Marijn Goes (vrouw van onderwijzer Bep Goes); 
3 Riek van Laarhoven (Eindhoven); 
4 Jo van de Besselaar; 
5 Berry Hattink (leraar klassieke talen HJC); 
6 Ester van der Meer; 
7 Nel Cornelissen (lerares frans HJC); 
8 Hetty Brandon (lerares biologie HJC); 
9 Piet Brandon (bioloog bij Philips). 

 

 
 

Rijsvenne mavo 
Stokerwei 2 - Valkenswaard       (1995) 
Reunie Maria Gorreti Mavo en Rijsvenne Mavo. 
 
Staande vlnr: 
Marc Stevens; William Wouters; Bart Koolen; Martin 

Broekx; Koen Koolen; Wilbert de Natris; Evelien van 

de Klei; Inge Smulders; Esther Verbeek; 
 
Gehurkt vlnr: 
Robin Jansen; Stephan Verbeek; Chantal van Daal. 

 
 

St Bernadette school 
Emmalaan 7 - Valkenswaard       (1968) 
In 1965 wordt de St. Bernadette school geopend. 
Diploma uitreiking van de vormingsklas. Deze klas had 

maar 11 leerlingen en heeft op de St. Bernadette school 

maar 1 jaar bestaan! 
Het was een 1-jarige opleiding na een 4-jarige ULO of 3 

jaar MMS. Het was een verplicht tussenjaar voor de leraren 

(N)opleidingen. Het werd ook gebruikt als tussen jaar voor 

bijv. de verpleegsters opleiding, omdat je daar een 

bepaalde leeftijd voor moest hebben. 
Staand vlnr: Marga Versteegh; Rinie Verbeek; Mies Das; 

Rieki Gerlings; Rian Kuypers; Mevr.Daams, klassendocent 

en lerares naaien; Thea Sallaerts; Dinie van Kuyk; 
Zittend vlnr: Toos Deeben; Marijke School; Anja de Borst; 

Corrie Peeters. 

 
 

Willibrordusmavo 
Bonifaciusstraat - Valkenswaard       (1966) 
Een foto die gemaakt is in 1966 tijdens de les 

maatschappijleer van broeder Coppens, op de 

Willibrordus MULO aan de Bonifatiusstraat. 
Broeder Coppens behoorde tot de orde van 

O.L.Vrouw van Lourdes waarvan het klooster aan de 

Dommelseweg heeft gestaan. 
De school was streng. Bij binnenkomst stond groot 

op een bord de tekst: 'Wie hier niet studeert, is hier 

verkeerd'. 



 
 

Opening en plechtige inzegening van de nieuwe Hogere 

Burger School aan de Maastrichterweg in 1950. 
Na heel veel vijven en zessen is het in 1950 dan eindelijk 

zo ver, Valkenswaard krijgt zijn Hogere Burger School 

(HBS) oftewel het Hertog Jan ziet het levenslicht! 
Valkenswaard is trots en de initiatiefnemers, met 

burgemeester Van Hellenberg Hubar voorop, beleven de 

dag van hun leven als op 31 augustus 1950 de vlag in top 

gaat. 
Prof. Dr. Jan de Quay, commissaris van de Koningin in 

Noord Brabant komt samen met bisschop Mgr. Mutsaerts 

naar Valkenswaard om de plechtige opening van de nieuwe 

HBS aan de Maastrichterweg bij te wonen. 
Uiteraard is deken Manders van de partij en na een 

plechtige Heilige Mis in de Nicolaaskerk gaat het gehele 

gezelschap in optocht naar de school aan de 

Maastrichterweg om daar vervolgens alle lokalen plechtig in 

te zegenen. 
De eerste links zou de jonge Bekkers kunnen zijn! Direct 

naast de bisschop zou een zoon van Janus Renders zijn. 

Helemaal rechts pater Vencken, een witte pater van 

L'Avigerie. 

 

 

 
 

In de tuin van de huishoudschool aan de Maastrichterweg 

in 1952. 
Zo rond 1930 ziet de zogenaamde 

'landbouwhuishoudschool' in Valkenswaard het levenslicht. 

Nadat eerst de 'Standsorganisatie voor Vrouwen en Meisjes' 

al een poging had gewaagd, kwam nu de Noordbrabantse 

Christelijke Boerenbond (NCB) in het geweer. 
Voor de NCB stond voorop dat de ontwikkeling van de 

vrouwelijke jeugd de nodige aandacht kreeg, het meisje 

van nu is de vrouw van de toekomst, aldus de NCB. 
'Zij zal beter het huishouden doen, naar gelang zij beter het 

huishoudonderwijs heeft gevolgd, zij zal leren haar huis 

doelmatig in te richten, te onderhouden en daardoor meer 

levensvreugde wekken, zij zal door meer godsdienstige 

ontwikkeling een echt katholiek gezin stichten'. 
Meisje rechts op de foto is Beppy Cleven, geboren in 1940, 

later getrouwd met Pau Dings, ijzerwaren aan de 

Eindhovenseweg. 
Meisje links op de rug gezien heet van Velthoven 

(voornaam e.d. niet bekend). 

 

 
 

LTS Don Bosco Waalreseweg 
Waalreseweg - Valkenswaard       (1990) 
De foto is gemaakt op de Technische School Don 

Bosco in het schooljaar 1990/1991 (?) 
Tot voor kort kende Valkenswaard zijn eigen 

Technische School, de Don Bosco. 
Jarenlang leerden vele honderden leerlingen uit de 

Kempen een 'vak' op deze school. 
Het was een goed gebruik op de school dat het 

kleinste mannetje van het nieuwe schooljaar in de 

prullenbak ging, een soort ontgroening. 
Dit betreft het schooljaar 1990/91 en het mannetje is 
Mark Buteneers, geboren 24-9-1970 (?) 

 



 
 

Hertog Jan College . 
Merendreef - Valkenswaard       (jaren 60) 
Droedels werden ze genoemd. Het waren docenten van het 

Hertog Jan die vanaf 1960 bij feestelijke gelegenheden van 

zich lieten horen. 
Theo Claessens, docent geschiedenis, was verantwoordelijk 

voor de teksten van het cabaretgezelschap en Joop de Wit, 

docent Nederlands, is vervolgens de grote animator van dit 

bijzonder gezelschap. 
De foto is van een uitvoering van een gezelschap van 

docenten aan het Hertog Jan. Ze spelen hier een stuk van 

Godfried Bomans genaamd 'Bloed en Liefde'. 
De personen op de foto zijn v.l.n.r. Joop de Wit, docent 

Nederlands, Mw. Jo van Lokven, docent Nederlands en 

Ben Dijkzeul, docent Frans. 

 

 
 

Willibrordusmavo in de Oranje Nassaustraat 
- Valkenswaard       
Klassenfoto. 
Willibrordusmavo in de Oranje Nassaustraat. 
In de beginfase van de Willibrordusmavo maakte de school 

gebruik van verschillende lokalen. 
In eerste instantie gaan ze gebruik maken van een lokaal in 

de Aloysiusschool in de Kromstraat om vervolgens te 

verhuizen naar de bewaarschool in de Oranje Nassaustraat. 
Deze foto stamt uit die tijd, opvallend is dat iedere leerling 

een andere stoel in gebruik heeft. Pastoor Heerkens, de 

initiatiefnemer van deze school had net voldoende geld bij 

elkaar weten te schrapen voor de bankjes, stoelen zaten er 

niet meer aan en dus moest iedere leerling maar zijn eigen 

stoel van huis meebrengen! 

 
 


